
Sự tích cây khế 

 

Chào các bạn, tôi là người em trong câu chuyện Sự tích cây khế đây. Sau đây tôi xin 

kể cho các bạn nghe câu chuyện đó. 

Cha mẹ tôi sinh được hai người con trai: anh trai và tôi. Không may, cha mẹ tôi mất 

sớm để lại cho hai anh em tôi một ngôi nhà ngói và một số ruộng vườn. Lúc hai anh em có 

gia đình riêng, anh tôi đứng lên chia gia tài. Vốn tham lam, anh giành hết ruộng vườn nhà 

cửa, chỉ chia cho tôi góc vườn nhỏ có cây khế. Vợ chồng tôi không phàn nàn dựng một cái 

lều nhỏ gần cây khế, hàng ngày chịu khó cày thuê cuốc mướn kiếm sống. Năm nào cũng 

vậy, cây khế ngọt cũng thương tôi ra quả sai trĩu cành, chúng tôi phấn khởi lắm vì bán khế 

đi cũng mua được thóc gạo ăn cả tháng không hết. Một buổi sáng sớm có con chim đại bàng 

lớn, bay đến ăn hết quả khế chín này đến quả chín khác. Vợ chồng tôi lo, than với chim: 

“Cơ nghiệp vợ chồng tôi chỉ có cây khế. Chim ăn hết tôi biết trông cậy vào đâu khi ngày 

ba, tháng tám!” Lạ thay, con chim lạ cất tiếng nói: “Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba 

gang, mang đi mà đựng.” Vợ tôi may cho tôi một cái túi ba gang. Chúng tôi thấp thỏm đợi 

chờ. Hôm sau, đại bàng bay đến, xòe rộng đôi cánh, rồi đỗ xuống sân. Chim cất tiếng gọi 

rối rít. Tôi mang túi ba gang, nhẹ nhàng leo lên mình chim, ôm lấy cổ chim. Chim chở tôi 

bay qua những cánh đồng xanh bát ngát, vượt qua đồi, núi điệp trùng , bay dọc theo những 

dòng sông như dải thắt lưng xanh xa dài tít tắp. Lúc bay thấp, lúc bay cao lẩn vào những 

cồn mây trắng như bông. Rồi chim sải cánh vút qua biển rộng, nước xanh biếc một màu 

mênh mông. Đến non trưa, chim lượn ba vòng rồi đậu xuống một hòn đảo lấp lánh giữa 

biển. Trước mắt tôi là cả một kho báu lấp lánh sắc màu: bạch ngọc, hồng ngọc, ngọc lam,... 

vàng khối thì có không biết bao nhiêu mà kể đủ các hình dáng. Như lạc vào cõi thần tiên, 

tôi chỉ biết say sưa ngắm nhìn gần xa. Tôi chọn một ít vàng ngọc bỏ vào cái túi ba gang 

mang về. Vợ chồng tôi trở nên giàu có từ đó. Anh tôi biết chuyện, đòi đổi nhà cửa ruộng 

vườn của mình lấy cây khế và cái lều. Mùa khế năm sau, đại bàng lại bay đến ăn quả. Chim 

đại bàng lại đến ăn và cũng đưa anh tôi ra đảo lấy vàng. Anh lấy nhiều vàng quá, chim đã 

khuyên anh rồi nhưng anh không nghe, nên khi qua đại dương gió to anh bị rơi xuống. 

  Câu chuyện của gia đình tôi khuyên các bạn đừng có tham lam, chúng ta ăn ở nhân 

hậu, chịu khó làm ăn, … sẽ có hạnh phúc.  
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