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       Tháng 11 lại về, mang theo những cơn gió se
lạnh đầu đông cùng không khí hân hoan, ấm áp của
ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 – ngày mà mỗi học
sinh chúng ta đều hướng về thầy cô với tất cả lòng
tri ân và kính trọng. Đây cũng là dịp để chúng ta
lắng lại, nghĩ về những người đã âm thầm dạy dỗ,
vun trồng tri thức, thắp sáng trong tim ta ngọn lửa
ước mơ và niềm tin vào cuộc sống.
      Hưởng ứng chủ đề “Biết ơn thầy cô giáo”, thư
viện trường xin trân trọng giới thiệu đến quý thầy
cô và các bạn học sinh cuốn sách “Tôi đi học” của
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, được Nhà xuất
bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành với
khổ giấy 14,5 x 20,5 cm.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký



       Ấn tượng đầu tiên khi cầm trên tay cuốn sách
chính là bìa sách giản dị nhưng đầy xúc động –
hình ảnh cậu bé ngồi tập viết bằng đôi chân nhỏ bé,
ánh mắt chăm chú, kiên định. Hình ảnh ấy không
chỉ minh họa cho câu chuyện đời thật của tác giả,
mà còn là biểu tượng của ý chí, lòng kiên trì và
khát vọng vươn lên không ngừng.

       Nội dung cuốn sách “Tôi đi học” là một câu
chuyện tự truyện chân thực, đầy cảm xúc về tuổi
thơ và hành trình đến trường gian nan của chính tác
giả – cậu bé Nguyễn Ngọc Ký. Sinh ra khỏe mạnh,
hoạt bát, nhưng khi mới 4 tuổi, cậu bị một cơn bạo
bệnh khiến hai tay liệt hoàn toàn. Từ đó, Ký phải
sống trong mặc cảm và tuyệt vọng, tưởng như cánh
cửa đến với tri thức đã khép lại mãi mãi.

      Thế nhưng, khát vọng được đến trường, được
cầm bút viết chữ như bao bạn bè cùng trang lứa đã
thôi thúc cậu không ngừng nỗ lực. Ban đầu, Ký thử
viết bằng miệng nhưng thất bại. Không nản lòng,
cậu bắt đầu tập viết bằng đôi chân bé nhỏ – một
hành trình đầy gian khổ, đau đớn và nước mắt.



     Những ngón chân non yếu, chưa từng cầm
bút, giờ phải gò lưng luyện từng nét chữ. Đôi
chân rớm máu, sưng tấy, co quắp vì chuột rút,
nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Trong chương IV
– “Những ngày tập viết”, tác giả kể lại: “Nhiều
lúc tôi đã lấy hết sức quặp thật chặt bút chì, cố
nắn nót từng nét một, thì cũng nhiều lúc tôi bị
chuột rút đến co quắp cả ngón chân.” Những
dòng chữ đầu tiên nguệch ngoạc, xiêu vẹo, nhưng
chứa đựng trong đó cả nghị lực phi thường và
khát vọng cháy bỏng của một con người muốn
được học, được sống như bao người khác. Và rồi,
bằng sự kiên trì, cậu bé ấy đã thành công – viết
được chữ bằng chân. Trong suốt
hành trình ấy, bên cạnh tác giả
luôn có bóng dáng của thầy cô
giáo và bạn bè – những người đã
đồng hành, động viên và tiếp sức
cho cậu vượt qua mọi trở ngại.



       Cô giáo đầu tiên của Ký không chỉ dạy chữ,
mà còn dạy cậu niềm tin vào bản thân. Thầy chủ
nhiệm kiên nhẫn hướng dẫn, giúp cậu hòa nhập
với lớp. Bạn bè thì luôn bên cạnh, giúp đỡ, động
viên để Ký không cảm thấy đơn độc. Chính tình
yêu thương, sự tận tâm và tấm lòng bao dung của
những người thầy, người cô đã trở thành nguồn
sức mạnh giúp cậu bé tật nguyền ấy bước tiếp
hành trình đến với tri thức. Mỗi trang sách, mỗi
câu chuyện là một bức tranh ấm áp về tình người,
tình thầy trò. Ta không chỉ thấy nghị lực phi
thường của Nguyễn Ngọc Ký, mà còn thấy cả tấm
lòng cao quý của những người gieo hạt tri thức,
những người đã góp phần làm nên một “kỳ tích
Việt Nam” mang tên Nguyễn Ngọc Ký.
      Không dừng lại ở đó, Tôi đi học còn mở ra
hành trình dài của một con người dám ước mơ và
dám biến ước mơ thành hiện thực. Từ cậu bé
nghèo nơi làng quê Nam Định, Nguyễn Ngọc Ký
trở thành sinh viên đại học, rồi sau này là thầy
giáo, nhà văn, nhà giáo ưu tú. Với đôi tay tật
nguyền, thầy vẫn ngày ngày đứng lớp, sáng tạo



     “Tôi đi học” không chỉ kể về nghị lực vượt khó,
mà còn gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đến những
người thầy đã thắp sáng ước mơ cho học trò.
Tháng 11 – tháng tri ân thầy cô, đọc Tôi đi học
giúp ta thêm trân trọng công ơn của những người
đã âm thầm dìu dắt, nâng bước ta trên con đường
tri thức. Đây thật sự là một cuốn sách giản dị mà
sâu sắc, đáng để mỗi chúng ta đọc, suy ngẫm và
cảm nhận bằng cả trái tim.
        Xin kính mời quý thầy cô và các bạn học sinh
cùng đến thư viện nhà trường để đọc và cảm nhận
cuốn sách đặc biệt này nhé!

nhiều phương pháp dạy học đặc biệt: tự thiết kế
bảng giảng bằng giấy cứng, kéo tờ giấy che xuống
bằng chân để hiện chữ, và sáng tác thơ, câu đố để
học sinh hứng thú học tập. Giọng nói truyền cảm,
nụ cười hiền hậu và trái tim nhiệt thành của thầy
đã thắp lên trong bao thế hệ học trò ngọn lửa say
mê học tập và khát vọng sống tốt đẹp.


